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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 275 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Maak jezelf wakker, niet de ander 

“Je  kan  nooit  oordelen.  Zelfs  niet  over  de mens  die  verstrooid  bezig  is,  die  verschrikkelijk 

armetierig bezig  is, die niet  kan  kiezen, die  schraal  is, die niet weet  van welk hout pijlen  te 

maken. Ook deze mens moet je kunnen zien als een wezen met een heel grote diepte, met een 

heel groot vermogen in zich maar die de bron niet vindt, die niet weet hoe daarbij te komen.  

De manier van  leven zal het hem  leren. Hij zal op een bepaald moment schrikken  in het  leven 

omdat er dit of dat gebeurd  is. Dan wordt hij wakker en vindt hij:  ‘de manier waarop  ik heb 

geleefd was niet goed.’ Aan de manier van leven kan je zien hoe iemand bezig is. Maar trek je er 

niets van aan. Als de mens zó of anders naast je staat, moet je daar absoluut niets aan doen. Hij 

moet in zichzelf wakker worden. Het is zo dat jij jezelf wakker moet maken en dat je je er niets 

van moet aantrekken of de ander wakker  is of niet. Als de ander niet wakker  is, moet  je hem 

ook niet wakker maken want dat neemt hij jou kwalijk.  

Als  de  ander  jou  ziet  als  diegene  die wakker  is,  zal  hij  zich  vragen  stellen  en  zal  hij  dit  ook 

proberen te worden en op deze manier gaat de intelligentie op deze wereld met grote schreden 

vooruit. Want wakkerheid gebruikt de kracht  ‘intelligentie’. Er  is zeer veel  intelligentie  in alle 

omstandigheden van het bestaan maar die intelligentie wordt niet voldoende aangeboord. Als 

de kinderen  in de klas wakker zouden worden, zouden ze  intelligent omgaan met de dingen. 

Dikwijls kunnen ze niet wakker worden omdat wat hen aangeboden wordt, slaapwekkend is en 

vervelend. Als een wakker iemand voor hen staat, kunnen ze ook wakker worden. Maar je moet 

ze niet wakker maken. Ze worden wakker als er iemand voor hen staat die wakker is.” 

 Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” 

(uit hoofdstuk 12: ‘Handleiding om van je hart een schatkamer te maken’) © Mayil.com 
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